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Mazda ve 
Toyota, yeni 
üretim tesisi için 
Alabama'yı seçti 


2021'de açılacak olan tesis 
4.0002 kadar istihdam yaratacak ve tesis için yatırım 1.6 
milyar dolara ulaşacak. 


azda ve Toyota, Alabama 
Valisi Kay Ivey ve Huntsville Belediye Başkanı Tommy 


Battle'ın da katıldığı törenle, Alabamadaki Huntsville'i yeni ortak girişim 
tesisi olarak seçtiklerini duyurdu. 
Toplantıda Mazda'yı Mazda Motor 
Corporation Başkanı ve Genel Müdürü Masamichi Kogai, Toyota'yı ise 
Toyota Motor Corporation Başkanı 
Akio Toyoda temsil etti. 


Yıllık 300.000 araç üretme kapasitesine sahip olacak yeni fabrikadaki iki 
eşit hatta Mazda'nın Kuzey Amerika 
pazarına yeni tanıtacağı crossover 
modeli ile Toyota Corolla üretilecek. 


Bu ortak girişim, Mazda ve Toyotanın eşit katkılarıyla yapmayı planladığı 1.6 milyar dolarlık bir yatırımı 
temsil ediyor. Yeni tesisin konumu 
Huntsvillede, Toyota'nın Alabama'daki fabrikasından yaklaşık 22 kilometre uzakta bulunuyor. 2021'de üretime 
geçmesi planlanan tesisin 4.000 kişiye 
istihdam yaratması bekleniyor. 
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nsignia satışları 


Opel'in yeni Amiral gemisi Insignia, Avrupa genelinde satışa 
sunulmasının üzerinden bir yıl geçmeden 100 bin satış adetine ulaşmayı başardı. Almanya'da Rüsselsheim fabrikasında 
üretilen yeni Insignia modelinin Grand Sport, Sports Tourer 

ve Country Tourer gövde tipleri mevcut. 


100 bine ulaştı... 


nsignia 6 ileri otomatik ve 

manuel şanzıman seçenekleri eşliğinde 1.6 Dizel ve 1.5 Benzinli 
motor seçenekleri ile sunuluyor. 
Güçlü 2.0 motor seçeneklerinde ise 
dört çeker sistemi ve 8 ileri otomatik şanzıman şeçeneği standart 


olarak sunuluyor. Ülkemizde en 
fazla tercih edilen motor-şanzıman seçeneği ise 1.6 litre 136 hp 
dizel-otomatik oldu. 


Yeni Insignia hem perakende hem 
de filo müşterileri için çekici bir 
model olduğunu aldığı ödüllerle de kanıtlıyor. En son olarak 
İngilterede Company Car Today 
Dergisi tarafından sınıfının en iyi 
otomobili seçildi. Insignia'nın bu 
ödüle layık görülmesinde çekici 
tasarımı ve verimli motor-şanzıman seçeneklerinin yanı sıra, giriş 
seviyesinden itibaren standart 
olarak sunduğu Takip mesafesi 
göstergesi, Ön çarpışma ikazı, Şerit koruma özelliği ile şerit ihlali 
uyarı sistemi, Yaya tanıma özelliği 
ile aktif acil frenleme sistemi gibi 
üstün güvenlik özellikleri ile, üst 
donanım seviyelerinde sunduğu 
IntelliLux* LED Matrix Far Sistemi ve AGR sertifikalı ergonomik 
koltukları da önemli rol oynadı. 


Ülkemizde Design, Enjoy, Excellence ve Elite donanım seviyelerinde satışa sunulan yeni Insigniada 2018 itibarı ile opsiyonel 
olarak sunulan tüm özellikleri 
bünyesinde barındıran Exclusive 
donanım seviyesi ve en sportif seçenek olan GSi donanım seviyesi 
de satışa sunulmaya başladı. 


Yeni Insignia 140 bin 900 TUden 
başlayan fiyatlarla satışta. Ülkemizde yoğun talep gören 1.6 
Dizel-Otomatik seçeneği ise 167 
bin 400 TLden başlıyor. 


Alp Günvaran'ın 
görev alanı genişledi 


Günvaran, Ocak 2018 itibarı ile 
Prometeon Türkiye, Orta Doğu, 
Afrika, Rusya, Orta Asya ve 

Kafkaslar CEOSu olarak atandı. 


Alp Günvaran, uluslararası sorumlulukları, ticari operasyonlar konusundaki tecrübesi ve müşteri deneyimi 
konusundaki birikimi ile 2016 Eylül 
ayından bu yana Prometeon Türkiye, 
Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar CEO'su olarak görev yapıyordu. 

Ocak 2018 itibarı ile Türkiye, Orta 
Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar Bölgesi CEO'su pozisyonu- 
na getirilen Alp Günvaran böylece 
Prometeon Tyre Group'un dünyadaki 4 ana bölgesinden birinin başına 
geçmiş oldu. Alp Günvaran Türkiye 
ve Mısır'daki fabrikaların yanı sıra 75 
ülkeden sorumlu olacak. 


Alp Günvaran kimdir... 


Profesyonel iş hayatına 1999 yılında 
Procter &Gamble'da (P&G) Müşteri 
Yöneticisi olarak başlayan Günvaran 
2004 yılı aralık ayında Shell Türkiye'ye transfer oldu. 2006 yılında 
P&G'ye geri dönen Günvaran 2016 
yılında ise Pirelli Türkiye Endüstriyel 
ve Ticari Lastikler Genel Müdürü 
olarak göreve başladı. 
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ISSAN LEAF satışa sunulduğu günden bu 

yana almış olduğu ödüllere bir yenisini daha 

ekledi. 2011 yılında yollara çıkan ilk nesil de 

dahil olmak üzere bugüne kadar uluslararası alanda toplam 114 ödül alan NISSAN LEAF, son 
olarak '2018 Yılının En İyi Elektrikli Otomobili' seçildi. 
Yeni NISSAN LEAF, İspanya'da gerçekleştirilen 'NIS- 
SAN Electric Ecosystem Experience' kapsamında 
Avrupa basınına tanıtıldı. 


Ayrıca, NISSAN'ın geri dönüştürülmüş pilleri kullanarak enerji depolama imkanı sağlayan xStorage 
sistemi de “Teknoloji Ödülü'ne layık görüldü. 

Avrupa genelinde otomobil tutkunlarının en çok takip 
ettiği ve en çok ilgi gösterdiği en saygın ödüllerden 
biri olan What Car”, aynı zamanda İngiltere medyasının en büyük otomobil satın alma rehberi konumunda bulunuyor. 


Yeni NISSAN LEAF tasarımıyla 

dikkat çekiyor 

Yeni NISSAN LEAF önceki nesil ile karşılaştırıldığın- 
da daha dinamik tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle 
öne çıkarken, aynı zamanda daha geliştirilmiş teknik 
yapısıyla gerek performans ve gerekse de menzil 
noktasında önemli bir gelişim ortaya koyuyor. 


Suzuki Vitara sınıfının en çok satan 
a > SUV'si oldu!.. 
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Dünyanın en çok satan 
elektrikli otomobili NISSAN 
LEAF, '2018 Yılının En İyi 
Elektrikli"Otomobili' seçildi. 
NISSAN'ın xStorag&'sistemi 


ise "Teknoloji Ödülü'ne layik — 


görüldü. 


S kabiliyetli SUV modeli Suzuki Vitara, 
2017 yılında kendi sınıfında Tür 

en çok tercih edilen SUV modeli olarak tekrar 
iddiasını ortaya koymuş oldu. 2016 yılında tamamen yenilenerek yepyeni teknoloji, konfor 
ve güvenlik donanımları ve tasarım özellikleriyle ön plana çıkan Vitara, 2017 yılında 

3 bin 924 adetlik satış rakamıyla, sınıfında 
Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV'u oldu. 
1,6 litrelik 120 HP gücündeki yeni DDIS dizel 
motoru, 6 ileri otomatik şanzımanı ve 4x4 
Allgrip çekiş sistemiyle dikkat çeken Suzuki 
Vitara, 100 km'de 4,5 litrelik ortalama yakıt 
tüketimiyle de güçlü olduğu kadar tutumluluk kapasitesinin de yüksek olduğunu belli 
ediyor. 

Suzuki Vitara'nın başarısı ile ilgili olarak, 
Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, “Suzuki Vitara'nın, kendi sınıfında en çok 
tercih edilen SUV modeli olmasından ötürü 
tüm Suzuki ailesi olarak gurur duyuyoruz. 


Suzuki'nin otomotiv dünyasına adını yazdırdığı efsanevi 
SUV modeli Suzuki Vitara, 2017 yılında kompakt boyutları ve ekonomik avantajlarıyla kendi sınıfında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli oldu. 


Yeni nesliyle tüm otomobilseverler tarafından büyük bir beğeni 
ve ilgiyle karşılanan Vitara'nın, dizel motor, otomatik şanzıman 
ve 4x4 kombinasyonuyla 2018 yılında da başarısını devam ettireceğine inanıyoruz” dedi. 
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LAMBORGHINI MÜZESİ 
ZİYARETÇİ REKORU KIRDI 


İtalya'nın Sant'Agata Bolognese şehrinde bulunan Lamborghini 
Müzesi, 2017'de dünyanın her yerinden gelen rekor sayıda ziyaretçi sayesinde olağanüstü bir yılı yaşayarak, 100.000 ziyaretçiyle bir 
kilometre taşını daha geride bıraktı. 


adece iki yılda cirosunu iki 
buçuk kat artıran Lamborghini müzesi, her milletten 
meraklıları kendine çekti: 
Ziyaretçilerin yüzde 30'unu ülkesi 
İtalya oluştururken; diğer Avrupa 
ülkeleri yüzde 42 ile en büyük paya 
sahip oldu. 
Almanya yüzde 9, Fransa ve İngiltere yüzde 5 ve Hollanda yüzde 4 ile 
Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldılar. Bunları Amerika 
yüzde 15 ve Asya-Pasifik bölgesi 
yüzde 13 ile izlediler. 


AYRTON SENNA ŞERGİSİ 
BUYUK İLGİ GÖRÜYOR 
Ziyaretçi profili açısından 2017 yılında 18 yaş altında önemli bir artış 
olurken kadın ziyaretçiler de ağırlığını artırarak yüzde 35'i aştı. 
Lamborghini müzesinin bu büyük 


başarısı, tarihi ve mevcut modeller- 


den oluşan zengin koleksiyonunu 
gururla sunan sergi kompleksinin 
kısa bir süre önce yeni bir tarza 
kavuşturulmasının yanı sıra, büyük 
Ayrton Senna hakkındaki sergi ve 
Raging Bull markasının dünyanın 
her yerinden gelen meraklılar ve 
turistlerin ilgisini giderek daha fazla 
çekmesinden kaynaklanıyor. 
Müzede, Urus modeli ve onun kökenindeki iki otomobil olan LM002 
ve son derece nadir Cheetah'a kadar 
tüm modeller motor tiplerine göre 
sınıflandırılmış durumda. 


PORSCH'DEN 
2017 yılında rekor satış 


2017 yılında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 4 artıran Porsche AG, 246 
bin rakamına ulaşarak, tüm zamanların satış rekorunu kırdı. 


yundai'nin Porsche AG, 
2017 yılında dünya çapındaki müşterilerine 246 
bin otomobilin teslimatını 
gerçekleştirdi. Satışlarını yüzde 4 
artıran spor otomobil üreticisi, 2016 
yılında kırdığı satış rekoruna bir 
yenisini daha eklemiş oldu. Bu başarının önemli kısmı Yeni Panamera 
satışlarından geldi. Yeni Panamera 
satışları bir önceki yıla göre yüzde 
83 artarak 28 bin adede ulaştı. 
En çok tercih edilen model Macan 


Panamera dışında, geçen yıla kıyasla 
satışlarında büyük artış yaşanan bir 
diğer model de 718 serisi. Ortadan 
motorlu spor otomobil satışları yüzde G artışla, yaklaşık 25 bin adede 
ulaştı. 

Dünya çapında, Porsche'nin efsanevi 
911 Ailesine olan hayranlık da sürüyor: 2017'de, 32 binden fazla 911, 
dünyanın dört bir yanındaki alıcılarıyla buluştu. Satışları geçtiğimiz 
yıla kıyasla yüzde 2 artışla 97 bin 
adedin üzerine çıkan Macan, en çok 


satan Porsche modeli olma unvanını 
korudu. 


En büyük pazar Çin 

Çin halen Porsche'nin en büyük 
pazarı konumunda.... Çine yapılan 
satışlar geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 
10 artarak, 71 bini aştı. 

Her birinde satışların yüzde 2 oranında arttığı ABD ve Avrupa da, 
geçtiğimiz yıl elde edilen başarıyı 
ileriye taşıyan diğer bölgeler arasında yer aldı. 


INFINITI'nin tasarım yolculuğundaki en yeni adım olan O Inspiration Concept, sedan karoserde temiz, sade ancak estetik 
formuyla göz dolduruyor... 


INFINIT İm nee 
rü Karim Habib, 
INFINITI O Inspiration Concept 
hakkında; “Geleneksel sedan mimarisinin evrimini bir sonraki aşamaya 
taşıyoruz. Uzun kabin bölümünü 
akışkan bir biçimde daha dengeli bir 


oranda genel tasarımının içine katma- 
yı amaçladık. 

Kısa ön tasarım ve uzatılmış karoser 
sayesinde konfor ve hacim anlamın- 
da tutucu bir segmentte yeni oranlar 
yakalayarak neler yapılabileceğini 
göstermek istiyoruz” diyor. 
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Petrol Ofisi 
CFO'su Serhan 
Ulga oldu 


Petrol Ofisi, Chief Financial 
Officer (CFO - Finans Direktörü) 
görevine alanının deneyimli ismi 
Serhan Ulga getirildi. 


ürkiye akaryakıt ve madeni 

yağ sektörünün lider markası 

Petrol Ofisi, üst düzey yönetici kadrosuna yeni bir isim 
ekledi. Chief Financial Officer (CFO 
- Finans Direktörü) görevine, alanının deneyimli ve önemli isimlerinden 
Serhan Ulga atandı. 


Türkiye ve ABD'de 30 yıllık deneyime 
sahip olan Ulga kariyerinde; finansal hizmetler, otomasyon, medikal 
cihazlar, medya ve boya sektörlerindeki önde gelen ulusal ve uluslararası 
firmalarda, finans alanında çeşitli 
yöneticilik görevlerinde bulundu. 


Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü 
mezunu Ulga'nın ABD'de mali müşavirlik (CPA) yapma yetkisi bulunuyor. 
Uluslararası tanınırlığı olan yetkinlik 
sertifikası CMA sahibi de olan Ulga, 
Petrol Ofisi'ne katılmadan önce son 
olarak Pegasus Hava Taşımacılığında 
CFO'luk görevini yürütüyordu. 
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- (im 
Opel Gro 


Euro NCAP, 2017'nin segmentlere göre en güvenli otomobil 
listesini yayımladı. Opel'in B 
Crossover modeli Crossland X, 
kendi sınıfında güçlü rakipleri 
arasından sıyrılarak öne çıkmayı başardı. Kasım 2017'de 
Euro NCAP değerlendirmesi 
açıklanan Alman Otomobil 
üreticisinin yeni modeli, en üst 
seviye olan beş yıldıza layık 
görülmüştü. 
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Sınılının En Güveniisi 


* Yetişkin Yolcu koruması, 
* Çocuk Yolcu koruması, 
* Yaya Güvenliği ve 

* Güvenlik Yardımcısı 
Özelliklerinden oluşan 
dört değerlendirme 
alanının tümünde başarılı 
oldu. 


rossland X'in özellikle yan 
(6 çarpışma testlerinde hem 

Yetişkin Yolcu hem de Çocuk 
Yolcu korumasından tam not alması 


en güvenli seçilmesinde önemli bir 
rol oynadı. 


# 


Şerit İhlali Uyarı Sistemi ve Trafik 
İşareti Tespit Sistemi gibi giriş seviyesinden itibaren standart olarak 
sunulan güvenlik sistemlerinin yanı 
j e sıra, yeni Opel Crossland X sürüşü 
* daha da güvenli hale getiren birçok 
> yeniliğe sahip. 


Geliştirilmiş Sürüşe Duyarlı Full 
LED Ön Farlar, Yaya tanıma özelliği 
ile Aktif Acil Frenleme Sistemi, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, 1800 
Panoramik Geri Görüş Kamerası 

ve Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi ek 
özellikler de üst donanım seviyelerinde sunuluyor. 


B segmentine iddialı giriş yaptı 
Dışarıdan bakıldığında kompakt 
içeriden bakıldığında ferah ve çok 
yönlü olan Opel Crossland X, çift 
renkli yapısı ve havalı SUV görünümü ile B segmentine iddialı 
giriş yaptı. Avrupa genelinde satışa 
sunulduğundan itibaren kısa sürede 
80 bin sipariş alan yeni model, ül- 

© kemizde 96 bin 500 TLden başlayan 

> fiyatlarla satışta. 
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eugeot Türkiye, 2017 yılında 
rekor bir satış gerçekleştirerek başarılı bir yılı geride 
bıraktı. 2017 yılında Türkiyede 29 bin 981 adedi binek, 10 bin 
501 adedi hafif ticari olmak üzere 
toplam 40 bin 482 adet satış gerçekleştirerek 964,2 oranında Pazar payı 
elde etti. Ayrıca Türkiye otomotiv 
pazarı 2016 yılın aynı dönemine 


12 


Peugeot Türkiye Genel 
Müdürü Ibrahim Anaç: 


2018 BİZİM İÇİN YENİ BİR 
REKOR YILI OLACAK 


Peugeot Türkiye 2017 verilerini değerlendirmek ve 2018 hedeflerini paylamak üzere 
Genel Müdür İbrahim Anaç'ın evsahipliğinde bir toplantı düzenledi. Anaç toplantıda yapmış olduğu konuşmada: “2017 
Peugeot Markası için tarihi bir başarı yılı 
oldu. Son 10 yılın en yüksek otomobil 
satışını gerçekleştirdiğimiz bu sonuçlar, 
pazarın daraldığı ve olumsuz bir ortamda mükemmel bir performans sergileme 
kabiliyetimizi gösteriyor. Bu başarı, grubun 
hayata geçirmiş olduğu işletme verimliliği 
iyileştirmesi ve ekiplerimizin Push to Pass 
planına odaklanmasının yansımasının 

bir göstergesidir. Türkiyede lanse etmiş 
olduğumuz yeni ürünlerin ve yetkili satıcı 
teşkilatımızın katkısıyla her geçen gün 
karlı ve sürdürülebilir büyüme koşullarını 
iyileştirmeye devam edeceğiz. Otomotiv 
pazarının 2018 m da 2017'ye benzer 
bir seyir göstere. 
yılının özellikle perakende satış ya 
iletüm yetkili satıcılarımızla birlikte yeni 
bir rekor yılı olacağına inancımız tamdır. 
dedi. 


oranla 902,8 daralırken, Peugeot 
Türkiye satışları 9613,8 oranında 
bir artış elde ederek pazarın aksine 
önemli bir büyüme sergiledi. 


BİNEKTE İKİNCİ MARKA OLDU 
Bu sonuçlarla Binek araç pazarında 
satış sıralamasında üç basamak yükselterek satışını en çok artıran ikinci 
marka olurken, toplam pazarda ise 


bir basamak yükselerek yine satışını 
en çok artıran ikinci marka Peugeot 
oldu. Bu sonuçların elde edilmesindeki en önemli oyuncuları sene 
başında açıkladığımız 3'ü binek 2'si 
ticari olmak üzere pazara sunduğumuz toplam 5 adet yeni model oldu. 
İlk olarak SUV ailesini tamamlayan; 
performansı ve yeni dış tasarımı ile 
“boyut atlatan” Yeni 5008 ; modern 


PSA GRUBU 2017 

PSA Grubu, 2017 yılında 3 milyon 632 bin 642 araç 
satışı gerçekleştirerek 2016 yılına göre 9615,4 oranında bir artış elde etti ve Push to Pass stratejisinin 
açıklandığı günden bu yana 4 yıl üst üst büyüme 
trendini sürdürdü. Avrupa, 2 milyon 378 bin adet 
satış ile Grubun en büyük pazarları arasında yerini 
korurken, DMOA bölgesi 9661,4 artış ile ve 618 bin 
827 adet satış ile Grubun en büyük pazarları arasında 
yerini ve önemini vurguladı. 


Bu sonuçlar, PSA Grubunun 2016 yılında açıklamış 
olduğu “Push to Pass” stratejisinin ilk yılında elde 
ettiği rekor karlılık ve ticari başarının 2017 yılında 
da devam ettiğinin bir göstergesi olarak karşımıza 
çıkıyor. Organik karlı büyüme, müşteri odaklı yaklaşım ve mobilite sağlayıcı çözümler gibi ana hede- 
Here dayanan “Push to Pass” planı, PSA Grubu'nun 
sürdürülebilir performansında çıtayı yükseltirken 
2016-2018 dönemi için ortalama 964 operasyonel 
karlıklık ve 2015 yılı ile kıyaslandığında 2018 yılına 
kadar 9010 gelir artışı elde edecek. 2021 yılına kadar 
ise 966 operasyonel karlılık ve aynı döneme kıyasla 
ilave 9615 gelir artışı hedefliyor. 


Grubu'nun güçlü gelişimi ve büyüme stratejisi 
aşağıdaki 3 ana temele dayanıyor : 

« Yüksek kalitede ürün ve hizmetler 

« Zenginleştirilmiş ürün planı 

« Plug-in hibrit ve elektrikli otomobilin yanı sıra 


internet bağlantılı ve otonom sürüş özelliğine sahip 
otomobilleri içeren ileri teknolojiler... 


PEUGEOT 2017 

Peugeot, dünya satışlarında 2 milyon 119 bin 485 
adet ile 2016 yılına göre 9610,4 oranında bir artış 
gerçekleştirerek önemli bir büyüme gösterdi. Peugeot markasının, Avrupa satışları 1 milyon 173 bin 
465 adet ile 966,5 oranında artış gösterdi. DMOA 
bölgesinde ise, Peugeot satışları 9665 oranında artış 
ile 533 bin 170 adet olarak gerçekleşti. 


Peugeot, dünyada yaklaşık 600 bin adet SUV satark- 
en, Avrupada SUV pazarında 9660 artış ile podyumda 
2. sıraya yerleşti. 2017 yılında tüm dünyada 259 bin 
300 adet 3008 ve 85 bin 900 adet Peugeot 5008 satıldı. 
Ayrıca 2017 Avrupada Yılın Otomobili seçilmenin 
yanı sıra Peugeot SUV 3008, dünyada da toplam 38 
adet ödül aldı. 


ve yenilikçi bir tasarım ile Yenilenen 
301, ve son olarak teknolojinin yeni 
boyutunu yansıtan yenilenen 308 ile 
Hafif Ticari ürün gamına eklenen 
Peugeot Expert ve Peugeot Expert 
Traveller oldu. 


PUSH TO PASS STRATEJİSİ 
Peugeot Türkiye, Push to pass stratejisi çerçevesinde 2021 yılına kadar 
968 Pazar payı ve 87 bin adetlik satış 


ile, satış sıralamasında ilk 5 markadan biri olmak ve ithal markalar 
arasında ise 2. sıraya yerleşmek gibi 
hedeflerden oluşan orta vadeli planlarını açıkladı. 


2018 HEDEFLERİ 

2018 yılı hedefleri ile ilgili, Türkiye 
Toplam Pazar'ının 950 bin adet civarı öngörüsü ile, 965 Pazar payı ve 46 
bin 750 adet satış olarak belirledi. 
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Hyundai, Yeni Veloster'i 


görücüye çıkardı 


Hyundai, spor otomobiller serisine Yeni Veloster ile devam ediyor. Yeni Veloster, 1.6 litrelik turbo motoruyla 
201 beygir güç üretiyor. Veloster N ise tam 275 beygir 


gücünde. 


errari, Güney Kore ve 

Californiadaki tasarım 

merkezlerinin ortak 

çalışmasıyla ortaya çıkan 

yeni tasarım, araca üstün 
bir kimlik katıyor. Yeni Veloster, 
yenilenen dış tasarımının haricinde tamamen yeni iç mekanıyla da 
iddialı. Yeni Veloster, güç aktarma 
organı iyileştirmeleri ve geliştirilmiş yeni nesil bilgi-eğlence ve 
bağlantı özellikleriyle de fuarda 
adından sıkça söz ettirdi. 
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Yeni Veloster, arka koltuklara girişi 
kolaylaştırmak için asimetrik 241 
kapı konfigürasyonunda sunuluyor. 
Önden bakıldığında, LED farlar ve 
LED gündüz farları, çarpıcı yeni tip 
bir ızgara tasarımı dikkat çekiyor. 
Fonksiyonel hava girişleri, hem 
görsel hem aerodinamik açısından 
son derece etkili. Hyundai'nin yeni 
tasarım anlayışından izler taşıyan 
kademeli ızgara ve sportif duruşu 
perçinleyen geniş hava girişli tampon da üç boyutlu ambiyansı simge- 


liyor. 18 inç şık jantlar, arkaya doğru 
alçalan tavan yapısı ve genişletilmiş 
çamurluk ağızlarıyla Yeni Veloster, 
daha dinamik ve daha zinde bir görsellik sunmuş oluyor. Veloster N ise 
normal versiyona göre daha farklı 
bir süspansiyon sistemi kullanıyor. 
Maksimum performans için elekt- 


ze KE 
GAMMA 1.6-LİTRE TURBO ŞARJLI MOTOR 
Daha fazla performans isteyenler için de geliştirilmiş 
1.6 litrelik turbo motor öne çıkıyor. Bu ünite, 6000 
devirde 201 beygir güç üretiyor. Litre başına ürettiği 
126.5 beygir güç ile sınıfının en iyilerinden biri olan 
Veloster Turbo'nun bir diğer yeniliği ise TVC yani 
Tork Vektör Kontrol sistemi. Virajlarda daha etkili bir 
yol tutuş ve yüksek sürüş zevki için elektronik stabili- 


te programı ile beraber çalışan bu sistem sayesinde 
Yeni Veloster, bir önceki nesline göre daha dinamik 
ve daha sportif hissettiriyor. Veloster Turbo, Hyundai 
tarafından geliştirilen 6 ileri manuel veya 7 ileri çift 
kavramalı (7DCT) şanzımanla satışa sunuluyor. DCT 
şanzıman, direksiyonun hemen arkasına yerleştirilen 
SHIFTRONIC kulakçılar sayesinde manuel kullanım 
imkanı da sunuyor. 


ronik kontrollü, daha sert ve daha 
alçak bir setup kullanan Nde hızı 
ve sürüş zevkini simgeleyen kırmızı 
tampon ve marşpiyel şeritleri kullanılıyor. 


ÜÇ TİP BENZİNLİ MOTOR 
Yeni Veloster'da üç tip benzinli 


motora yer veriliyor. Hyundai imzalı 
2.0 litrelik, 147 beygir gücündeki 

4 silindirli motor, üstün verimlilik 
ve düşük emisyon için Atkinson 
çevrime sahip olarak sunuluyor. 


İkili Sürekli Değişken Supap Zamanlaması, Elektronik Gaz Kelebeği 


Kontrolü, Değişken İndüksiyon Sistemi ve yenilikçi sürtünme önleyici 
kaplamalarıyla ideal bir sürüş zevki 
veren bu motor, elektrik kontollü 6 
ileri otomatik veya 6 ileri manuel 
şanzımanla tercih edilebiliyor. Diğer 
iki seçenek ise 1.6 lt ve 2.0 It turbo 
seçenekler. 
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TOYOTADAN 50. YILA ÖZEL 


HİLUX 


50'nci yıldönümü için özel bir versiyon üreten Hilux'ın 
“Invincible 50 Chrome Edition' modeli, çok daha 
dikkat çekici tasarımıyla öne çıkıyor. 


oyota, efsanevi pick-up 
modeli Hilux'ın 50'nci yılını 
“Hilux Invincible 50 Chrome Edition” versiyonu ile 
kutluyor. İlk olarak 1968 yılında 
satılmaya başlanan Hilux, global 
olarak 18 milyon adedin üzerinde 
satışıyla, dünyanın en çok tercih 
edilen pick-up modeli durumunda. 
Toyota ürün gamının en başarılı 
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modellerinin başında gelen Hilux, 2017 yılında 41 bin 44 adetlik 
satışla Avrupa rekorunu da kırmayı 
başardı. Dayanıklılık ve sağlamlık 
konusunda büyük bir üne sahip olan 
Hilux, bugün altı farklı ülkede üretiliyor ve dünya çapında 180 ülkede 
satışa sunuluyor. 


50'nci yıldönümü için özel bir 


versiyon üreten Hilux'ın “Invincible 
50 Chrome Edition modeli, çok 
daha dikkat çekici tasarımıyla öne 
çıkıyor. Özel versiyonda, krom roll 
barlar, krom yan basamaklar, krom 
ön ve alt kroma, siyah çamurluk 


korumaları, 
plastik b: 
modele öz; 
yer alıyor. 
Hilux'ın bu özel versiyonu, 2.4 
D-4D dizel motor seçeneğiyle satışa 
sunuluyor. Stop/Start özelliğiyle 
donatılan ve düşük tüketim sunan 
araç, 150 HP güce ve 400 Nm torka 
sahip. 


18 inç alaşım jantlar, 
j havuzu ve ön kapılarda 
ü “Invincible 50” logosu 


Türkiye'de de Lider 

Hilux, global pick-up pazarında 
olduğu gibi Türkiye pazarında da 
lider konumunu sürdürüyor. 2016 
yılında olduğu gibi 2017'de de Türkiyede en çok tercih edilen pick-up 
modeli Hilux oldu. 2017 yılında 4 
bin 550 adet ile en yakın rakibinden 
1023 adet daha fazla satış yapan 
Hilux, pick-up segmentinde yüzde 21.9'luk pazar payına ulaşmış 


durumda. maz gü 


motor sporları yarı 


DAKAR RALLİSİ gelen Dal 


Dakar Rallisi'nde de Başarılı 
Her türlü yol şartlarının “durdurula- 


kullandığı Hilux'lar, 
ve toplamda 10 bin kilometre kat 
edilen Dal 


HONDA 


Geliştirdiği teknolojilerle otomotiv sektörüne yön veren markaların başında 
gelen Honda, Las Vegas'ta düzenlenen 
2018 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda 
(CES) tanıttığı sıra dışı yeniliklerle fuara 


damgasını vurdu. 


Teknoloji şovu Y 


arklı alanlara yönelik yenilikçi teknolojik çözümleriyle Las 
Vegas'taki teknoloji fuarına 
katılan Honda, robotik sistemler, mobilite ve enerji yönetimi 
konularına odaklanan yenilikleriyle 
teknoloji meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 
Honda, fuarda tanıttığı 3E Robotic 
Concept'i insanların ihtiyaçlarını 
anlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi deneysel teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. 


Robot teknolojisi ile insan 
fizyolojisinin güçlü yanlarını 
birleştiriyor 


3E konsepti ismini “Yetkilendirme” 
(Empower), Deneyim (Experience) 
ve “Empati” (Empathy) kelimelerinin 
baş harfinden alıyor. Yetkilendirme 
konsepti, robot teknolojisi ile insan 
fizyolojisinin güçlü yanlarını birleştiriyor. Yapay zeka kullanabilen 
3E-D18 modeli, arama, kurtarma, 
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yangın, inşaat ve hatta tarım da 
dâhil olmak üzere çok sayıda üst 
yapıyla donatılabilen otonom bir 
off-road araç olarak öne çıkıyor. 


“Empati' en eğlenceli 
konseptlerden biri olarak 
dikkat çekiyor 


“Deneyim başlığı için ise 3E-C18 
adını verdiği bir aracı geliştiren 
Honda, girişimcilerin, sanatçıların 
ve toplum için değer yaratmanın 
yeni yollarını arayan diğer kişilerin 
faaliyetlerini destekleyen bir mobil platform olarak hizmet veriyor. 
3E-C18 ayrıca, insanların hareket 
etme ve çalışma biçimlerini gözlemleyerek öğrenebiliyor. En eğlenceli 
konseptlerden biri olarak dikkat 
çeken “Empati” ise, robotik cihazların insanlarla karşılıklı empati kuran 
ve insanları etkinliklerinde destek 
veren bir konsepti temsil ediyor. 


Yapay zekâ teknolojisini uyguladığı 
3E-A18 bu sayede insanlarla iletişim 


Honda, fuarda tanıttığı 3E Robotic Concept'i 
insanların ihtiyaçlarını anlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi 
deneysel teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. 


kurabiliyor ve işbirliği yapabiliyor. 
Honda'nın yenilenebilir enerji 
kaynağının, küçük boyutlu elektrikli 
mobil cihazları, dijital ürünleri ve 
ev aletlerini beslemek üzere geliştirdiği “Mobile Power Pack World” ise 
enerji depolama konusuna farklı bir 
yorum getiriyor. 


Enerji fazlasını toplayan, 
taşınabilir konsept 


Enerji talebinin düşük olduğu gece 
saatlerinde üretilen enerji fazlasını verimli, taşınabilir bataryalara 
toplamayı hedefleyen bu konsept, 

1 kWh'nin üzerinde bir kapasite- 
ye sahip. Bu sayede elektrikli bir 
motosiklet ya da küçük boyutlu bir 
elektrikli aracı kolaylıkla hareket 
ettirebiliyor. 

Mobile Power Pack'in günlük 
kullanım avantajlarını göstermek 
için Honda, 2018 CES'te elektrikli 
scooter PCX Electric ve küçük bir 
elektrikli off-road aracı olan Honda 
Mobile Power Pack 4W-Vehicle konseptini de sergiledi. 


IYUNDAİ 


Hyundai, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) 
Aurora'dan sonra bir diğer 
ortaklık projesini de gün 
yüzüne çıkardı. 


Gisco ortaklığından 


Hyundai, dünyaca ünlü teknoloji lideri Cisco ile yaptığı ortaklık ile 


üreteceği tüm otomobillerde yeni nesil kablo v. 


e bağlantı sistemleri 


kullanacak. Bu ortaklıkla beraber esnek, güvenli ve yenilikçi araç 


network platformu yaraıtılacak. 
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raç kablo ve bağlantı sistemleri konusunda dünya 
lideri olan Cisco, 1984 
yılından bu yana otomotiv 
endüstrisinin gelişimine katkıda 
bulunuyor. Hyundai de 2019 yılından itibaren üreteceği otomobillerinde yeni nesil kablo teknolojisi 
kullanarak otonom sürüş, araç içi 
veri transferleri ve mobil bağlantılarda Cisco'dan destek alacak. 


Hyundai ve Cisco'nun odak noktası, 
kontollü network ağ sistemlerin- 
den, 1Gbpse kadar işleme hızlarına 
sahip Ethernet iletişimlerine kadar 
değişiyor. Ethernet tabanlı yazılım, 
araçtaki çeşitli sensörlerden gelen 
geniş veri setlerini eş zamanlı olarak işlemek için entegre veri denetimini de destekliyor. 


İki endüstri lideri, ulaşımın bir sonraki aşamasının, akıllı araç çözümleri geliştirmek için yol sunacak 
esnek ve daha güvenli bir platform 
konusunda hemfikir. Hyundai, 
“Hyundai Car Cloud, Araç İşletim 
Sistemi (ccOS) ve Araç Hizmeti 
Platformu (ccSP) dahil olmak üzere 
2013'ten beri temel teknolojileri kendisi üreterek modellerinde 
kullanıyor. 


ORGANİK o) 
OKUR 


SAYISI 


| www.otoaktuel.net 


GÜNCEL, 
İÇERİĞİ İLE 
www.otoaktuel.net 


ÖNDE... 


JEEP'in 


CES 2018 ziyaretçileri; fuarda 
sergilenen dört adet Yeni Jeep 
Wranger ile interaktif araç içi 
teknolojilerindeki gelişmeleri 
deneyimleme imkânı buldu. 


Teknoloji gösterim! 


Yeni Jeep Wrangler modelimiz hiç 
olmadığı kadar kapsamlı güvenlik 


özellikleri ve gelişmiş teknolojilerle donatılmış durumda. 


Fuarda Jeep Wrangler 
Sahara ve Jeep Wrangler 
Sport'un yanı sıra iki adet 
Jeep Wrangler Rubicon 
sergileyen Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) Amerika, Jeep Adventure Reality ile akıllı saat uyumlu 
Uconnect, Family Alerts, 
Uconnect Navigasyon için 
çevrimiçi arama ve Jeep 
uyumlu Amazon Alexa ile 
Amazon Echo Dot cihazlar 
başta olmak üzere, tüm 
gelişmiş teknoloji ve bağlantılı hizmetlerini, uygulamalı olarak deneyimleme 
ortamı sundu. 


Yeni Jeep Adventure 


Reality Uygulaması 
Şu an için iPhone 7,8, X 
ve iPad Pro modellerini 
destekleyen uygulama 
kullanıcılara araçlarının 
oluşturma ve farklı ortamlarda nasıl görüneceğini 
ortaya koyuyor. Müşteriler uygulama üzerinden 
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döşeme, renk ve aksesuar 
seçeneklerini görebiliyor. 
İki kapılı, dört kapılı, hard 
top veya soft top olmak 
üzere farklı gövde tipleri, 
farklı renkler, farklı jantlar 
kombine edebilen kullanıcılar sanal ortamda aracın 
içine girerek tüm detayları 
yakından inceleyebiliyor. 
Yüksek çözünürlüklü 
görüntü, kullanıcıya zoom 
yapma imkânı da sunuyor. 
İnteraktif uygulama aynı 
zamanda sanal ortamda 
kapıları sökme, ön camı 
kaldırma veya öne doğru 
katlama, kapıları açma, 
korna çalma, farları yakma 
ve tekerlekleri çevirme 
olanağı da sunuyor. 


Akıllı saat uyumlu 
Uconnect Uygulaması 
Amerika pazarındaki Fiat 
Chrysler Automobiles 
kullanıcıları 'akıllı saat 


uyumlu Uconnect uygulaması ile araçlarıyla her 


an bağlantıda kalabiliyor. 
Apple Watch ve Android 
Wear cihazlarla uyumlu 
olan Uconnect uygulaması kullanıcıya akıllı saat 
üzerinden aracını uzaktan 
çalıştırma, kilitleme ve 
açma, korna çalma ve farları yakma olanağı tanıyor. 
SiriusXM Guardian bağlantılı hizmetler ile donatılan 2018 model araçlarla 
uyumlu olan Uconnect 
uygulaması Apple Store 
veya Google Play mağazalarından akıllı telefona 
indirilerek, yine akıllı saat 
ile eşleştirilebiliyor. 


Aileler için “Family 
Alerts" Sistemi 

Yeni Family Alerts sistemi 
ise genç sürücülerden ebeveynlerine kadar, tüm aile 
bireylerine yönelik tasarlandı. Araç sahibi Uconnectakıllı telefon uygulaması 
üzerinden uzaklık sınırı 
belirleyebiliyor, sürüş 
hızını ve araç konumunu 
gözlemleyebiliyor. Family Alerts özelliği ayrıca 
beş adede kadar coğrafi 
sınır oluşturma imkânı 
sağlıyor. Aracın önceden 
belirlenmiş coğrafi sınırın 
dışına çıkması halinde; ve 
hız sınırı ayarlama imkanı 
tanıyan ile bu hız sınırı 
aşıldığında araç sahibini 
uyaran Hız Uyarısı bulunuyor. Aracın valeye teslim 
edildiği alanın çeyrek mil 
yarı çapının dışına çıkması 
halinde ise araç sahibini 
uyaran Vale Uyarısı uygulamanın özellikleri olarak 
öne çıkıyor. Family Alerts 
hizmeti SiriusXM Guardian bağlantılı hizmetler 
aboneliği gerektiriyor ve 
Uconnect 4C NAV sistemi 
ile donatılan 2018 mo- 


del araçlarda sunuluyor. 
Kullanıcıya çeyrek mil ile 
5 mil arasında bir yarıçap 
belirleme imkanı sunan 
sistem araç sahibini mesaj 
veya e-posta üzerinden 
uyarıyor. 


Jeep uyumlu Amazon 
Alexa ve Amazon 


Echo Dot cihazları 
İlk olarak 2018 Jeep Cherokee ile lanse edilen Jeep 
uyumlu Amazon Alexa, 
Jeep kullanıcılarının her 
an bağlantıda kalmasını 


sağlıyor. Amazon'un sesli 
komut hizmeti olan Alexa; 
Amazon Echo, Echo Dot 
ve Echo Show gibi cihazlarla çalışıyor. Kullanıcı 
sesli komut sistemi üzerinden aracının motorunu 
çalıştırabiliyor, kapılı kilitleyebilir veya açabiliyor, 
araca navigasyon konumu 
gönderebiliyor ve yakıt 
seviyesiyle lastik basıncını 
kontrol edebiliyor. 


Jeep uyumlu Amazon 
Alexadan yararlanmak 
için araç sahibinin Siri- 


usXM Guardian bağlantılı 
hizmetlerde kayıt oluşturması ve ardından Alexa 
uygulamasındaki Jeep 
uyumluluğunu etkinleştirmesi gerekiyor. 


Uconnect hakkında 
Fiat Chrysler Automobiles, kullanımı kolay 
Uconnect sistemlerinin 
özelliklerini ve hizmetlerini, havadan yazılım güncellemesiyle geliştirmeye 
devam ediyor. Kablosuz 
mobil ağ üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilen yazılım güncellemesi, 
Amerika pazarında araç 
sahiplerine hiçbir ücret 
ödemeden ve bir hizmet 
randevusu almadan, tesis 
ediyor. 

Kullanıcılar gelişmiş sesli 
komut teknolojisi, direksiyon üzerindeki kumandalar ve sezgisel dokunmatik 
ekran, geleneksel düğmeler üzerinden ve aynı 
zamanda uzaktan kumanda etmek üzere Uconnect 
uygulaması ve ilgili resmi 
web sitesi üzerinden 
Uconnect sistemine erişim 
ve kontrol sağlayabiliyor. 
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Mercedes-Benz, Las Vegas'ta 
gerçekleştirilen Tüketici 
Elektroniği Fuarı (CES) 2018 
kapsamında sezgisel ve 
öğrenmeye açık yeni MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience 
Mercedes-Benz Kullanıcı 
Deneyimi) multimedya sisteminin 
dünya tanıtımını gerçekleştirdi. 


MERGEDESBENZ 
Mulümecya sistemi 


MBUX, 2018 yılında yeni Mercedes-Benz A- eke a 
Serisi ile birlikte üretim programına een ei 
ahıl oluyor. cedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) 

âhil oluy 


Las Vegas'ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2018 


ul ii) İ kapsamında tanıtıldı, MBUXCin 

/ yapay zekâ teknolojisi sayesinde 
sl sahip olduğu öğrenme yeteneği, 

in sistemin benzersiz bir özelliği 

olarak öne çıkıyor. Kişiselleştirme özelliğine sahip olan MBUX, 
kendini kullanıcıya göre ayarlayabiliyor. Sistem araç, sürücü ve 
yolcular arasında duyusal bir bağ 
oluşturuyor. Kablosuz güncelleme 
imkânı da sunan sistem aynı zamanda Mercedes me connect için 
tamamen yeni bir dönemi işaret 
ediyor. 
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MBUX, yüksek çözünürlüklü 
dokunmatik geniş ekran, artırılmış 
gerçeklik teknolojisine sahip navigasyon ekranı ve “Hey Mercedes” 
anahtar sözcüğü ile aktif hale gelen 
doğal dil anlama özelliği ile akıllı 
sesli kontrol gibi özelliklerle dikkat 
çekiyor. 


Mercedes-Benz'in tüm yeni nesil 
kompakt sınıf otomobillerinde kullanıma sunacağı MBUX, 2018 yılının ilkbahar aylarında yeni A-Serisi 
ile üretim programına dâhil oluyor. 
Sistem; orta konsoldaki touchpad 
yüzey, dokunmatik ekran ve direksiyon simidindeki kontrol düğmeleri 
olmak üzere birbirini tamamlayan 
dokunmatik kullanım konseptiyle 
öne çıkıyor. MBUX, sezgisel kullanıcı deneyimi kadar sürücünün dikkatini daha az dağıtıyor olmasıyla da 
önemli bir avantaj sunuyor. 


Mercedes-Benz Las Vegas'ta 613 m2 
büyüklüğündeki standında buna 

ek olarak Mercedes-Benz Concept 
EOA, smart vision EO fortwo konsept otomobilleri ve Mercedes-AMG 
Project ONE otomobili ile yakıt 
hücresi ve batarya ile çalışan elektrikli otomobili yeni Mercedes-Benz 
GLC E-CELLİ de seri üretim öncesi 
ilk kez sergiliyor. 

Mercedes-Benz, Concept EOA kon- 


sept aracı ile EO stratejisini kompakt 
sınıfa nasıl aktaracağını gözler önüne seriyor. Fuarda aynı zamanda, 
performans ve spor otomobil markası Formula 1 Hybrid teknolojisine 
sahip bir süper spor otomobil olan 
Mercedes-AMG Project ONE ziyaretçiler ile tekrar bir araya geliyor. 
Elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip smart vision EO fortwo ise 
direksiyonsuz ve pedalsız yapısıyla 
geleceğin şehir içi ulaşımına akıllı 
bir çözüm sunuyor. 

Bunun dışında Las Vegas, Mercedes-Benz'in beş kıtada otonom sürüş fonksiyonlarını test ettiği “Akıllı 
Dünya Sürüşü”nün son durağını 


oluşturuyor. Test aracı Kaliforniya 
ve Nevadadaki son etapta, sürücü 
destek sistemlerinin daha da geliştirilmesi için ABD'ye has çok değerli 
bilgiler topladı. Los Angeles bölgesindeki geniş bir alanda ve ardından 
Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği 
Fuarı'na yapılan otonom test sürüşü, 
yoğun şehir trafiğinde ve otoyollardaki sürüş davranışlarının değerlendirilmesine odaklandı. Testin odak 
noktasını özellikle okul servisleri ile 
ülkeye özel şerit işaretlerinin, şeritlerin ve hız işaretlerinin tespit edilmesi oluşturdu. Tüm bunlara ek olarak 
ayrıca yenilikçi DIGITAL LIGHT 
sistemi de test edildi. 
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7 KIA, 2018 CES (Tüketici Elektroniği 
Fuarı)'te otonom sürüş, bağlanabilirlik 

ve EkolElektrik teknolojilerini tanıtarak 

mobilitenin geleceğine ışık tutuyor. 
İlikçi teknolojileri 
Yenilikçi teknolojileri 


2030 yılına kadar ürün 
gamının tamamını bağlanabilirlik teknolojileriyle donatmayı amaçlayan KIA, 2025 
yılına kadar hibrit, elektrikli 
ve yakıt hücreli olmak üzere 
16 elektrikli model sunmayı | 
hedefliyor. 


KIA, ACE adını verdiği vizyonunu; Otonom sürüş (Autonomous), 
Bağlanabilirlik (Connected) ve Eko/ 
Elektrik (Eco/Electric) olmak üzere 
üç temel stratejik kavrama dayandırıyor. KIA, Otonom sürüş stratejisi 
kapsamında 2021 yılına kadar 4. 
seviye otonom sürüş teknolojisine 
sahip araçları satışa sunmaya hazırlanıyor. 2030 yılına kadar tüm 
ürün gamını bağlanabilirlik teknolojileriyle donatacak olan KIA; bu 
kapsamında 2025 yılına kadar tüm 
segmentleri bu teknolojiyle uyumlu 
hale getireceğini açıkladı. 


KIA Eko/Elektrik stratejisi kapsamında hibrit, elektrikli ve yakıt hücreli olmak üzere 16 elektrikli modeli 
satışa sunmayı hedefliyor. KIA tüm 
bu teknoloji yatırımlarının yanı sıra; 
2017 yılında Korede tanıttığı WiBLE 
araç paylaşım sistemini 2018 yılında 
Avrupa ile başlayarak farklı bölgelerde de devreye alacak. 


Otonom sürüş ve bağlanabilirlik 2018 CES'e damgasını 


vuruyor... 

KIA 2018 CES'te interaktif sunumlarla, güncel ve gelecekteki teknolojilerini tanıtarak, otonom sürüşe 
giden yolda otomobillerin bağlanabilirlik noktasında nasıl optimize edilebileceğini açıklıyor. Sanal 
gerçeklik simülatörleri ile gelişmiş 
otonom sürüş teknolojilerini tanıtan 
KIA ayrıca, V2X ile otomobillerin 
trafikteki diğer araçlarla nasıl iletişim kurabileceğini de deneyimleme 
fırsatı sunuyor. 2019 yılı itibariyle 
otonom sürüş teknolojilerine yönelik kapsamlı bir test filosu başlatma- 
yı planlayan KIA, 2021 yılı itibariyle 
pilot bölgelerde başlamak üzere 4. 
seviye otonom sürüş özelliğine sahip 
araçları ticarileştirmeyi hedefliyor. 
2025 yılına kadar 16 elektrikli 
araç... 

KIA, 2020 yılında satışa sunmayı 
planladığı yakıt hücreli (FCEV) araç 
da dahil olmak üzere, 2025 yılına 
kadar 16 elektrikli aracı kullanıcılar- 


la buluşturmayı hedefliyor. KIA, söz 
konusu stratejinin bir aşaması olarak 
2018 CES'te Niro EV Concept'i 
sergiliyor. Modern SUV tasarımıyla 
yüksek verimlilik seviyesine sahip 
gelişmiş bataryalı ve elektromotorlu 
teknik yapıyı mükemmel bir şekil- 
de harmanlayan Niro EV Concept, 
markanın elektrikli araç yolculugunun bir sonraki adımını temsil 
ediyor. 


Yeni araç içi teknolojiler... 

KIA 2018 CES'te en yeni HMI 
teknolojiler, otonom sürüş teknolojileri ve dünyanın ilk araç içi 5G 
bağlantı teknolojisini sergiliyor. Tüm 
bu teknolojiler KLA'nın gelecekteki 
araçlarına uyarlanabilecek yenilikleri 
gözler önüne seriyor. 

Söz konusu kokpitlerden ilki, ziyaretçiler ile araç arasında gelişmiş 

bir etkileşim kurma imkanı tanıyan 
Niro EV Concept'in yenilikçi HMI 


(İnsan Makine Arayüzü)'ı deneyimleme fırsatı tanıyor. Bu yenilikçi 
arayüz, bilgi ve eğlence sistemiyle 
iklimlendirme sistemini direksiyon 
üzerinde bulunan özel bir yüzey 
üzerinden kumanda etme imkanı 


sunuyor. 
İkinci kokpit, Las Vegas ile Seul 
arasında gerçek zamanlı bir bağlantı kuran dünyanın ilk araç içi 

5G bağlantısını sergileyerek; Niro 
EV Concept'teki ön ve arka koltuk 
yolcularına yönelik, bağımsız sesli 
komut teknolojisini deneyimletme 
imkanı sunuyor. Sistem, araç içerisindeki her bir yolcunun diğer 
yolcuyu rahatsız etmeden kendi 
müziğini dinleme imkanı sağlıyor. 
KIA, son olarak sanal gerçeklik 
teknolojisi üzerinden otonom sürüş 
destek sistemlerini de tanıtıyor. Ziyaretçiler sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak, bir dizi otonom sü 
destek sistemini deneyimleyebiliyor. 
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nBrain-to-Vehicle 


teknolojisiyle sürüşün geleceği 
yeniden tanımlanıyor 


Geliştirmiş olduğu teknolojilerle otomotiv sektörüne 
yön vermeye devam eden NISSAN, sürüşün gelecegini yeniden tanımlıyor. Nissan Intelligent Mobility teknolojisinde yaşanan en güncel gelişmeler, sürücünün 
eylemlerini önceden tahmin eden ve sürücüden 0,2 ila 
0,5 saniye daha hızlı reaksiyon gösteren bir sistem ile 
sürüşü daha heyecan verici ve keyifli hale getiriyor. 


ISSAN, sürücünün beynindeki sinyalleri yorumlayan 
ve bu sinyallerle insanların 
otomobillerle nasıl etkileşim 
kurduğunu tespit eden yenilikçi bir 
teknoloji üzerinde çalışıyor. 
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NISSAN'ın Brain-to- Vehicle, ya 

da B2V adını verdiği bu teknoloji, 
sürücüler için reaksiyon sürelerini 
hızlandırmayı vaat ederken, otomobillerin sürüşü daha keyifli hale 
getirmek üzere kendini uyarlamaya 


devam etmesini sağlıyor. 


B2V, otomobillerin nasıl sürüleceği, 
motor teknolojilerine sahip olacağı 
ve topluma nasıl entegre edileceğine 
ilişkin şirketin vizyonu niteliğinde 
olan Nissan Intelligent Mobility'deki en son gelişmeyi gözler önüne 
seriyor. 


NISSAN Global Genel Müdür Yardımcısı Daniele SCHILLACI yapmış 
olduğu değerlendirmede: “Pek çok 
insan, konu otonom sürüş olduğun- 
da, insanların makine üzerindeki 
kontrolü bırakacağı yönünde pek 

de gerçekçi olmayan bir düşünce- 

ye sahip. Bunun tam aksini ortaya 
koyan B2V teknolojisi, insanların 


beyinlerinden gelen sinyalleri kullanarak sürüşü daha heyecan verici ve 
keyifli hale getiriyor. Nissan Intelligent Mobility ile daha otonom, daha 
fazla elektrifikasyon ve daha fazla 
bağlanabilirlik sunuyoruz” dedi. 


NISSAN'ın bu girişimi, sürücü 
eylemlerini tahmin etmek ve sorunu 
tespit etmek için beyin kod çözme 
teknolojisine dayanıyor: 


Tahmin: Direksiyon simidi çevirmek veya gaz pedalına basmak gibi 
sürücünün yapmak üzere olduğu 
eylemleri beyin sinyallerinden yakalamak sürüş destek sistemlerinin 
çok daha çabuk reaksiyon göstermesini sağlayabilir. 


Tespit: Sürücü rahatsızlığını saptayan ve değerlendiren yapay zeka, 
otonom sürüş modunda sürüş tarzını veya sürüş stilini değiştirebilir. 


Sistemin ayrıca iç ortamı ayarlama 
gibi avantajlar da sunabileceğini 
ifade eden NISSAN'”ın Japonyadaki 


sunabileceği uygulama olasılıkları 
inanılmaz. Bu araştırma önümüzdeki yıllarda araçlarımızda daha fazla 
NISSAN yeniliği görmemizi sağlayacak” dedi. 


NISSAN'ın B2V teknolojisi dünyada 
türünün ilk örneği. Sürücü, otonom 
sistemler tarafından analiz edilmek 
üzere beyin dalgası aktivitesini 
ölçen bir cihaz kullanıyor. Direksiyon simidini döndürme veya aracın 
hızını yavaşlatma gibi sürücünün 
eylemlerini önceden tahmin eden 
sistem sürücüden 0,2 ila 0,5 saniye 
daha hızlı reaksiyon gösteriyor. 


NISSAN İNTELUGENT MoBıurYy 


NISSAN, Las Vegas'taki CES (Tü- 

* ketici Elektroniği Fuarı) 2018'de bu 
özel teknolojinin becerilerini sergileyecek ve yeni teknolojinin bazı 
unsurlarını göstermek için bir sürüş 
simülatörü kullanacak. 


Ar&Ge merkezinde kıdemli inovasyon araştırmacısı ve B2V proje lideri 
Dr. Lucian GHEORGHE yapmış 
olduğu değerlendirmed 
ğin teknoloji sürücünün gördüğünü ayarlamak ve daha rahatlatıcı 
bir ortam yaratmak için artırılmış 
gerçekliği kullanabilir. Teknolojinin 
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ride 


SEAT'ın en beğenilen modellerinden biri olan Ibiza'nın ilk kez piyasaya 
sürülmesinden bu yana 33 yıl geçti. İlk neslindeki düz hatlardan, 5. neslinde 
dinamik bir siluete dönüşen SEAT Ibiza'nın tasarım serüveni birçok hikayeyi 

içinde barındırıyor. 
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S EA Ibiza'nın ilk ve en yeni nesli, modele ismini veren adada buluşuyor. İlk kez piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 30 yılı aşkın sürenin 
ardından iki nesil arasındaki farklar gün gibi ortada. 
Modelin beş neslinde de imzası bulunan Teo Garcia, 
SEAT Ibiza'yı gerçek bir ikon haline getiren özellikleri 
açıklıyor: 


Başarının anahtarı, tasarım 


Garcia'ya göre, ilk Ibiza'nın tasarımcısı Giorgetto Giugiaro, “zamanın ruhuna uygun olması için” otomobil- 
de köşeli hatları tercih etmişti. Bugün SEAT Tasarım 
Direktörlüğü görevinde bulunan Alejandro Mesonero 
tarafından kurgulanan beşinci nesil ise, daha dinamik, 
heykeli andıran bir siluete sahip. En yeni versiyonda iç 
mekan daha geniş olsa da, Teo Garcia ilk Ibiza'nın da, 
karakteristik özelliklerinden biri olan “devasa camları” 
sayesinde bolca ışık alan ve bu sebeple ferahlık hissi 
veren bir iç mekana sahip olduğunu belirtiyor. 


İlk model alçıdan yontuldu 


Garcia, ilk versiyonun “Michelangelo'nun elinden çıkmış bir heykel gibi” yontulduğunu anlatıyor. İlk Ibiza'nın 
tasarımında iki ton alçı kullanılmıştı. Bugün ise tasarım 
sürecinde, işlemesi çok daha kolay bir malzeme olan 
kilden yararlanılıyor. 5 tona yakın kil kullanılarak üretilen modellerin yanı sıra, sanal prototipler yardımıyla 
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tasarımın uygulanabilirliği değerlendiriliyor. 


Üretim süresi 60 saatten 
16 saate indirildi 


33 yıl önceki ilk nesil Ibiza ile bugünkü yeni neslin 
üretim süreleri arasındaki değişim son derece dramatik. 
Teo Garcia'ya göre, “bugünkü otomobil üretim yöntemlerini geçmiştekilerle kıyaslamak mümkün değil” 
Üretim süresindeki bu kısalmaya karşın, günümüz 
otomobilleri çok daha gelişmiş teknolojiler barındıran, 
karmaşık araçlar. 


Volkswagen Grubu'nun en yeni teknolojisi MOB-AO 
platformu kullanılarak geliştirilen yeni Ibiza, daha 
dayanıklı olduğu kadar aynı zamanda ferah bir tasarıma 
sahip. Otomobilin yeni versiyonu 170 mm daha geniş, 
422 mm daha uzun ve 50 mm daha yüksek. 


System Porsche'dan, en güçlü 
ve verimli motora 


Garcia'ya göre, motorun gelişim süreci “bu otomobil 
için devrim niteliğinde” İlk versiyonunda bile System 
Porsche gibi “prestijli bir motordan” güç alan Ibiza, 33 
yıl sonra 1.0 EcoTSI gibi segmentinde öne çıkan verimli 
motorlarla donatıldı. 


Direksiyonda bağlantıya doğru 
Teo Gari göre, otomobilin en büyük atılımlarından 
biri olan “bağlanabilirliği” 30 yıl önce hayal etmek bile 
mümkün değildi. Otomobilin bugünkü versiyonunda ise 
Xcellence ve FR donanım paketlerinde standart olarak 
sunulan 8 inçlik bir ekran sayesinde direksiyon başında 
bağlanır halde kalmak için gerekli tüm teknolojiler var. 

Bu bağlamda güvenlik de geliştirilmiş durumda ve en yeni 
Ibiza 30 yıl önce hayal bile edilemeyecek sürüş asistanları- 
na sahip. 


Dünyaya açılmış bir adalı 

İlk Ibiza, şirketin dünyaya açılmasını sağladı. Aradan 
geçen beş nesil ve 80'i aşkın ülkede satılan 5,6 milyon 
otomobilin ardından Ibiza, her yıl 1,5 milyon ziyaretçiye 
ev sahipliği yapan genç Akdeniz adasının ismini taşımayı 
sürdürüyor. 
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“ —FiatRrofessional Ailesi'nin 
> yetenekli kamyoneti Fiat 
ei «, Pratico, yepyeni motor 
“> seçerleğiyle yeni yıla iddialı 
bir giriş yaptı. 


TİGARI 


peaTICO 


Euro 6 normlarını karşılayan, yeni 1.6 litrelik turbo 
beslemeli dizel Multijet motor seçeneği, 120 HP güç 

ve 320 Nm tork değerleriyle 
Pratico'ya sınıfının en güçlü 
modeli unvanını kazandırıyor. 100 km'de ortalama 5,1 
litrelik yakıt tüketim değeriyle 
segmentinin en ekonomik 
aracı olma iddiasını koruyan Pratico, 1 tona varan 
taşıma kapasitesi ve 61 bin 
400 TL'den başlayan fiyatıyla 
icaret erbaplarına sesleniyor. 


eRaTICa 
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ofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilen, Fiat Professional Ailesi'nin kendi 

segmentini yaratan, yetenekli üyesi Fiat 

Pratico, yepyeni motor seçeneğiyle yeni 
yıla iddialı bir giriş yaptı. Rüştünü birçok Fiat 
modelinde ispatlamış, Euro 6 normlarını karşılayan yeni 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet 
motor seçeneği, 120 HP güç ile 320 Nm tork 
değerleriyle Pratico'yu sınıfının en güçlü modeli 
olarak zirveye taşıyor. 100 kmde ortalama 5,1 
litrelik yakıt tüketim değeri ve sahip olma maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda 'segmentinin en iyisi” olma iddiasını koruyan Pratico, 1 
tona varan taşıma kapasitesi ile dikkat çekerken, 
arkada kullanılan çift bağlantılı süspansiyon 
sistemi sayesinde binek otomobil konforunu da 
garanti ediyor. 


ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yokuş 
kalkış desteği, ESP, ASR, Bluetooth, USB ve AUX 
bağlantılı müzik sistemi, klima ve yol bilgisayarı 
gibi önemli güvenlik ve konfor donanımlarının 
sunulduğu Fiat Pratico, 61 bin 400 TLden başlayan fiyatlar ve 5 bin lira peşinat ile avantajlı kredi 
fırsatlarıyla satışa sunuluyor. 


Uzakdoğu'nun bembeyaz pudra kıvamındaki 
plajları, mercan resifleri ile ünlenmiş tropikal 
cennetleri harika bir tatil vaadediyor... 


hao Lak, son yıllarda gezgin 
Kisin sahip, k 
rünü özü ez 

ğenen dünya turistlerinin popüler 
destinasyonu olmaya başladı. Öyle 
bir tatil düşleyin ki, bir gün yağmur 
orman-larında bambulardan yapılma Sal ile safari, diğer gün kanolar 
ile macera dolu ve doğa ile iç içe bir 
seyahat, uygun fiyatlı alışveriş imkanları ve dünyanın en güzel mercan sahilleri ile rengarenk balıklarla 
yüzebileceğiniz tropik bir cennet... 
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Kültür, tarih, sanat, alışveriş, deniz-güneş-kum, macera ve eğlence 

i yland'ın bu güzel destinasyonunda bulabilirsiniz. 


Tayland'ın tropik cennetlerinden biri 
olan Phuket'e sadece 1 saat mesafede 
bulunan Khao Lak için şimdi u. 
biletinizi alırsanız, 2018'de keyifli bir 
tatil yapacağınız garanti. Singapur 
Havayolları, 05 Ocak - 18 Ocak 2018 
tarihleri arasında Phuket adası için 
satın alınan, Economy ve Business 


sınıfı biletlere fiyat avantajları sunuyor. 
Kampanya kapsamında, Singapur Changi 
Havalimanı aktarmalı uçulacak olan Phukete, tüm vergiler dahil 549 USD'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz. Yolcular, ( 
kampanya kapsamında satın alacakları 
biletler ile 21 Ocak - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında seyahat edebilecekler. 


Khao Lak ve ya Phuket yerine farklı bir 
şehre gitmek isteyenler için de, Singapur, 
Seul, Pekin, Kuala Lumpur, Bangkok, Hong 
Kong, Krabi, Lombok, Balikpapan, Sidney, 
Melbourne ve daha fazla pek çok şehire 
veya tropik tatil cennetlerine 449 USD'den 
başlayan özel fiyat avantajları bulunuyor. 
Kampanya kapsamında uçulan sehirler 
arasında, Singapur Havayolları, Silk Air 
(Singapur Havayol-ları'nın bölgesel kanadı) 
ve Scoot (Singapur Havayolları'nın Düşük 
Bütçeli Havayolu) ile gerçekleştirilen uçuşlarla sağlanıyor. 


Mazda ödüllü dördüncü nesil MX-5 Cabrio'nun özel versiyonu Z-Sport'u 
Mart ayında satışa sunuyor... 


Mazda MX5 


R.. * 
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v bel 
N Otomobilin kon- 
4 solunda 300 adet 
- sınırlı üretilecek 
serinin içinde 
kaçıncı olduğunu 


gösteren bir sayı 
da yer alıyor. 


. p 
Ralli, pist, tırmanma, offroad, trial, karting, drift ve klasik otomobil olmak üzere 
8 ayrı branştaki ulusal ve mahalli serilerin tamamlanmasıyla otomobil 
sporlarında 2017 sezonu geride kaldı. 
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Orhan Avcıoğlu... 
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İzmir Ülküpark, İzmit Körfez ve Yunanistan Serres 
pistlerinde koşulan 5 yarıştan oluşan Türkiye Pist 
Şampiyonası Maxi grup Ülkü Motorsport adına Nissan 
GT-R 35 Nismo ile Ümit Ülkü, Süper grup ise Borusan Otomotiv Motorsport adına BMW 320 TC ile Ali 
Türkkan'ın şampiyonluğuna sahne oldu. 


Bursa Nilüfer ve İstanbul Tuzla pistlerinin kazanımı ve 
katılımın da artmasıyla yükselişe geçen Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7 yarışın ardından Mini kategori 
Kerim Sülyak, Formula Junior Mert Dalkıran, Formula 
Senior Gün Taşdelen ve Formula Master da Mehmet 
Çınar şampiyonluğu ile sona erdi. 


6 yarıştan oluşan Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda; 
Kategori I'de Bursa'dan Engin Apaydın, Kategori 2'de 
Kocaeli'den Ferhat Tanrıbilir, Kategori 3'de Antalyadan 
Okan Tanrıverdi ve Kategori 4'de İstanbul'dan Emin 
Cem Yalın şampiyonluğa ulaşan sporcular oldular. Bursa, Afyon, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Ankara yarışları 
sonunda GP Garage MyTeam de takımlar şampiyonlugunun sahibi oldu. 


Toplam 7 yarıştan oluşan Türkiye Offroad Şampiyonası, Jeep Cherokee ile yarışan Sakarya'dan Mustafa 
Saray-Samet Zurnacı ekibinin şampiyonluğu ve Sınıf 4 
birinciliği ile sona ererken, Sınıf 1'de pilotlarda Ömer 
Kundakçı copilotlarda Servet Gül, Sınıf 2'de pilotlarda 
Mustafa Akın copilotlarda Yasemin Biber Toker, Sınıf 
3'de pilotlarda Özgür Yaprak copilotlarda Arda Arslan 
ve takımlarda da 54 Redline Team birincilikleri elde 
ettiler... 


Z araç ve 4 sporcudan oluşan takımların mücadele ettiği ve bu sezon 6 yarıştan oluşan Türkiye Trial 
Şampiyonası, Adnan Ofluoğlu-Şenol Coşkun ve Oğuz 
Kaan Öztürk-Kürşad Öztürk ekiplerinden oluşan AVC 
Team-Osmanlı Offroad takımı şampiyonluğu ile sona 
ererken, Aydoff Trial Team ikinciliğin, Temesist Offroad Team de üçüncülüğün sahibi oldu. 


3 yarıştan oluşan ve bu sezon Ukrayna, İran ve KK- 
TC'den de sporcuların katılımıyla renkli görüntülere 
sahne olan Türkiye Drift Şampiyonası'nda mutlu sona 
ulaşan isim BMW E36 M3 ile Mert Bilaloğlu oldu. 
Şampiyonu, bu sezon yarışmaya başlayan Furkan 
Karan ikinci ve yine BMW E36 M3 ile Kemal Özhaseki 
üçüncü olarak takip ettiler. 


3 yarıştan oluşan Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası Sinan Evman-Taylan Kaan Şakar ekibinin şampiyonluğu ile sona ererken, Kategori F'de ve Kadın Pilotlarda 
Elif Şakar, Kategori Gde Murat Halil Özbaş, Handikap 
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tarihleri arasında Muğlada Ula ve Marmaris çevresinde gerçekleştirildi. 


Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FLA) 
Ralli Komisyonu Başkanı Jarmo Mahonen ve FA 
Güvenlik Delegesi Michele Mouton'un yanı sıra bu 
yarışı gözlemleyip, değerlendirmek için Marmarise 
gelen uluslararası otorite FIA'nın diğer yetkilileri, 
etapların kalitesi ve servis alanına hayran kaldıklarını dile getirdiler. FIA Ralli komisyonu, Marmaris'te 
gerçekleşen Türkiye Rallisi Marmaris'in 2018'de 
Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil edildiğini resmi 
olarak açıkladı... Türkiye, 8 yıllık aranın ardından 13 
yarıştan oluşan takvimin 10. yarışı olarak 13-16 Eylül 
tarihlerinde Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek. 


Serkan Yazıcı Dünya Motorsporları 
Konseyi'nde 


Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) genel 
kurulu 8 Aralık'ta Paris'te gerçekleştirildi. 2009'dan 
bu yana FIA Başkanlığı görevini sürdüren Jean Todt 
bir kez daha bu göreve seçilirken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı da 
Dünya Motorsporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi 
olarak göreve geldi. 


Rallide 3 büyük uluslararası başarı 


Murat Bostancı-Onur Vatansever, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan Memiş- 
yazıcı ekipleri ile Avrupa Ralli Şampiyonası'nı takip 
eden Castrol Ford Team Türkiye ekibi, sezonu Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonu olarak tamamlayarak 
tarihi bir başarı elde etti. 


Toksport WRT ekibi Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibi sezonu Balkan Ralli Şampiyonu olarak 
tamamlarken, aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil İspanya ve İngiltere rallilerinde ülkemizi 
temsil etti. 


Neo Motorspor adına yarışan Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ekibi 2017 Avrupa Ralli Kupası'nı ülkemize 
getirmeyi başardı. Neo Motorspor adına yarışan bir 
diğer ekip Adil Küçüksarı-Kerim Tar da, Avrupa Ralli 
Kupası ERT2 kategorisinde İkinciliğin sahibi oldu. 


Avrupa pistlerinde de söz sahibiyiz 


2017 sezonunda Ralli haricinde pistte de yurt dışı 
başarılar göz doldurdu... Milli sporcu Galip Atar, 
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büyük beğenisini kazanan organizasyon, 2018 sezonunda daha da büyüyerek devam edecek. 


Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın 4.yarışı olan Rally Troia da, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü'nün başarılı organizasyonu ile 
geride kaldı.43 Avrupa Ralli Kupası, 9 Historic ve 23 
de Renç Koçibey Kupası olmak üzere toplam 75 otomobil ve 150 sporcunun katılımına sahne olan yarış, 
aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası ve Bulgaristan Ralli Şampiyonası'na da puan verdi. 2018 sezonunda Eskişehir ve çevresinde koşulması planlanan 
organizasyon, yine Avrupa Ralli Kupası kapsamında 
gerçekleştirilecek. 


Başkan Yazıcı'dan teşekkür 


TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı 2017 sezonunun 
ardından yaptığı açıklamada “2017 sezonu, federasyonumuz adına bir çok “ilk'in yaşandığı, sporcularımızın önemli başarılara imza attığı dopdolu bir yıl oldu” 
dedi. 


Açıklamasında “Avrupa'nın dört bir yanında ülkemizi 
başarıyla temsil eden tüm sporcu ve takımlarımıza 
bir kez daha teşekkür ediyor, başarılı organizasyonlar 
gerçekleştiren organizatör kulüplerimizi kutluyoruz” 
diyen Yazıcı gelecek yıl yapılacak en önemli organizasyonun, WRC'nin 10.ayağı olarak Marmaris'te 
düzenlenecek olan Rally Turkey olduğunu vurgulayan 
Yazıcı, “Tüm dikkatimizi bu organizasyona yoğunlaştırmış durumdayız. Bu dev organizasyondan alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Tüm sporcu ve kulüplerimize iyi bir yıl diliyor, başarılarının artarak devam 
etmesini temenni ediyorum” dedi. 


2017 TOSFED Yıldızını Arıyor pi 


OPET, tarihimizin en önemli sayfalarının 
yazıldığı Gelibolu topraklarında 12 yıldır 
sürdürdüğü Tarihe Saygı Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale Savaşı tarihinde önemli bir yeri olan 
ve Gelibolu Yarımadası'nın en büyük 

iki hastane şehitliğinden biri olan Akbaş 
Şehitliği, savaşın sonlandığı 9 Ocak 
tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Prof. 
Dr. Numan Kurtulmuş'un katılımıyla resmi 
törenle hizmete açıldı. 


anakkale kara savaşı 

sırasında, Akbaş Şehitliği'nin bulunduğu 
alffhda, cephedeki birliklerin 
sıhhiye bölüklerinden oluşturulan sargı yerleri ve geçici 
sıhhiye merkezleri kurulmuş, 
çarpışmalarda yaralanan ve 
tedavileri basit ve kısa süren 
askerlere ilk müdahale burada yapılmıştır. Cephede 
tedavisi mümkün olmayan ya 
da tedavi süresi uzun zaman 
alacak olan yaralılar ise gerekli 
müdahale yapıldıktan sonra; 
at üzerinde veya at arabaları 
ile ve yaya olarak Ağadere ve 
Akbaş iskelelerindeki nakliyat 
hastanelerine sevk edilmiş. 
Çanakkale Savaşı'nda çok 
önemli bir yere sahip olan Akbaş, odönem tam bir hastane 
kompleksi durumundaydı. 
Akbaş'ta kurulu hastanelerde, 
cephedeki çarpışmalarda yaralanarak tedavileri esnasında 
şehit olanlarla, değişik hastalıklar nedeniyle tedavi edilemeyerek hayatını kaybeden 
1.213 asker şehit olmuştur. 


TARİHE SAYGI 
PROJESİ HAKKINDA 


Opet, Çanakkale Eceabat ilçesi 

ile Alçıtepe, Seddülbahir, Bigalı, 
Kilitbahir, Büyük Anafarta, Küçük 
Anafarta, Kocadere ve Behramlı 
köylerinde uygulanan “Tarihe Saygı 
Projesi” ile bölgede on iki yıldır 
bölgesel kalkınma hamlesi yaratılı 
yor. Köy meydanları ve evlerin yü 
lerinin yenilendiği projede modern 
Satış reyonları oluşturuldu, köyler 
yeşillendirildi, mevcut müzeler yenilendi, müze olmayan köylere yeni 
müze ve kültür merkezleri yapıldı. 
Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile 
İngilizce, bilgisayar, pansiyonculuk 
ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin verildiği proje kapsamında Eceabat'a açık hava müzesi niteliğinde 
bir park yapıldı. 2012 yılında işlevselliğini yitiren İlköğretim Okulu'nun yerine, yeni ve modern bir 


okul inşa ederek eğitim ve öğretim 
hayatına kazandırdı. Yarımadadaki 
tüm evlerin boyanması sağlandı, 
tüm köy meydanları düzenlendi, 3 
köye anıt heykel yapıldı, 85 bin m2 
taş döşendi, 2850 ağaç, 18 bin bitki 
ve çiçek dikildi, 6 bin m2 alana çim 
döşendi, 170 adet şehir mobilyası 
yerleştirildi. Proje; kurulan köy 
komitelerinin, OPET saha ekibi 

ve OPET bayilerinin takipleri ile 
sürdürülebilir özelliğe sahip. 

2017 yılında proje kapsamında geniş çaplı bir bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Projenin önemli bir 
parçası olan ve açılışından bu yana 
her yıl bakımı yapılan “Tarihe Saygı 
Parkı”ında bir kez daha geniş çaplı 
yenileme çalışması başladı. Mevcut 
maket temizlenerek açık havada 
zarar görmeyecek özel malzemelerle yeniden yapılandırıldı. Drone 
çekimiyle köylerin kuşbakışı görüntüleri alınarak yarımada maketi 
3D printerla aslına uygun olarak 
revize edildi. Zemin kaplaması ise 
deniz suyu efekti verilerek hazırlandı. Batık gemiler aslına uygun 
olarak 3D printerla makete eklendi. 
Tarihe Saygı Anıt heykeli ve Bomba 
Sırtı Vakası mizansenindeki heykellere de bakım yapılarak mevcut 
yıpranmalar giderildi. Bu heykeller, BoredPanda isimli sanat ve 
tasarım odaklı web sitesi tarafından 
derlenen, dünyanın her yerinden 
ilginç ve tasarımsal açıdan farklılık taşıyan heykellerin sıralandığı 
“Dünyanın En İlginç 25 Heykeli" 
listesinde yer aldı. 57. Alay Şehitligi'nde ise bölgede üst üste yaşanan 
depremler sırasında hasar gören 
57. Alay Şehitliği Anıtı'nın deprem- 
den hasar gören 3'üncü kademesi 
(kule ve kule başının olduğu kısım) 
yıkılarak konstruksiyon sistemi ile 
tekrar yapıldı, zarar görmüş olan 
269 mezar taşı kitabesinin de tadilatı gerçekleştirildi. Ayrıca proje ile 
birlikte değişim geçiren köylerdeki 
bölgenin tarihini anlatan panolar 
iklimin yarattığı yıpranmaya karşı 
dayanıklı malzemelerle yeniden 
üretildi. Köy kahvehanelerindeki 
tüm masa ve sandalyeler yenileriyle 
değiştirildi. 


Opet, bu kapsamda dünya tarihi- 
nin en kıymetli miraslarından biri 
olan Troia'nın (Truva), Kültür ve 
Turizm Bakanlığı liderliğinde yapılacak 2018 Troia Yılı çalışmalarına 
da destek veriyor. 
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